LEIDRAADVOOR DE

BIECHT

BIECHTELING | DE PRIESTER

Na de gebruikelijke groet, maakt - -
u het kruisteken terwijl u zegt De Heer zij in uw hart opdat

" u met een berouwvol hart
In de Naam van de Vader, en | EL | Wi Zomelen Beliers
de Zoon en de Hellige Geest .

Mijn laatste biecht was...
dagen/maanden/jaren geleden

Mag ook een schatting zijn

Mijn zonden zijn...

Belijjd vervolgens uw zonden,
te beginnen met de ergste. _
De priester geeft u raad
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Daarna legt hij u een boete op,
vaak is dat een kort gebed.

Geef uitdrukking
aan uw berouw:

bv. God, wees mij

zondaar genadig,

of een andere akte
van berouw.

Met de absolutie vergeeft de
priester u in de naam van Jezus:

..Ik ontsla u van uw zonden,

In de naam van de Vader en
de Zoon en de Hellige Geest.

Aan het einde wordt
u uitgenodigd om in
vrede te gaan.
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